Ik zal je vertellen waar ik ben geweest
door je te laten zien
waar ik denk dat ik heenga

gedurende mijn lange leven

temidden van onzekerheid, verandering en liefde
viel het mij op

dat wendingen berusten

op wat onveranderlijk is

een kracht die alles draagt

een kracht die zich uitstrekt

als een symfonie

met steeds meer instrumenten

en een komen en gaan van motieven

zoals het tij van eb en vloed

wisseling van gedaanten
onverwachte vormen

en vernieuwing



een andere waarneming

een andere manier van zien

atmosferisch
herinnering

groei
mijn plaats in het geheel

doorwaakte nacht

morgenstond
An die Musik

Du holde Kunst, In wieviel grauen Stunden
Wo mich des Lebens wilder Kreis Umstrickt

Hast du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden

Hast mich in eine bessere Welt entriuckt

In eine belRre Welt entriickt!
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen,
Ein stiRer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel beRre Zeiten mir erschlossen

Du holde Kunst, ich danke dir dafr,
Du holde Kunst, ich danke dir!



Dank voor jullie liefde in mijn leven

ik wil

dat je
gelukkig

bent

. Y
Borodin—In de Steppen
An die Musik—Kathleen Ferrier
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